
Heling 

 

Regelmatig stel ik mijzelf de vraag: Wat is yoga? Net zo regelmatig blijft mijn geest zoekende naar 

het juiste antwoord. De yogabeoefening is breed en kent een verschillende ingangen. Dit maakt 

het lastig om te pinpointen wat yoga nu precies is.  

Wanneer ik op de mat sta, is mijn ingang de asana beoefening welke gedragen wordt door de 

adem. Als ik op mijn meditatiekussen zit vind ik mijn ingang in de oefening van het loslaten van de 

indrukken die zintuigen veroorzaken in de geest en het eenpuntig zien te krijgen van mijn 

aandacht. Lees ik over de yogafilosofie dan dringt een zweem van betekenis door in mijn 

begrijpend vermogen. Het bewust aanwezig zijn in verbinding met de natuur geeft mij de ervaring 

onderdeel te zijn van een groter geheel. Al deze ervaringen zijn pogingen om tot inzicht te komen 

van wat yoga betekent.  

 

Wat is yoga?  

Er is een boek dat beschrijft hoe yoga het stilleggen van de wervelingen in de geest is. Een ander 

boek beschrijft hoe de mens in het leven zijn strijd kan voeren en toch de juiste keuzes leert maken. 

Het beschrijft de weg van liefde en het juiste handelen. Weer andere boeken houden zich bezig 

met het vertalen van heilige kennis en de aard van dat wat werkelijkheid is. Oude en nieuwe 

meesters geven interpretatie en uitleg over wat yoga is of zou kunnen zijn. Iedere meester vertelt 

het verhaal hoe yoga als ontwikkelingsproces door het mens-zijn leidt tot de enige zuivere 

waarheid. 

 

Wat is yoga? 

Omdat ik enkel kan spreken over mijn eigen ontwikkeling verander ik deze vraag in: Wat is yoga 

voor mij? In acht nemend en toepassend dat wat beschreven en onderwezen wordt, brengt de 

yogabeoefening mij terug op weg naar de ervaring van het mezelf zijn en de ontdekking van het 

Zelf-zijn. Al mijn oefening is erop gericht het totaal van mijn wezensdelen in balans te brengen. Het 

fysieke lichaam, het energetisch lichaam, het mentaal lichaam, het emotioneel lichaam en het 

spiritueel lichaam dienen elk afzonderlijk en als gezamenlijkheid getraind te worden. In het hier en 

nu, zonder te richten op resultaat, mag ik in de ervaring zijn van dat wat is. In mijn ontstaat een 

proces van heel worden.  

Door mij steeds opnieuw te realiseren dat alles er allang is, hier in dit moment, precies zoals het 

moet (of mag) zijn, ontstaat de gewaarwording dat ik als wezen onderdeel ben van een groter 

geheel. Dat het grotere geheel en mijn mens-ervaring niet gescheiden zijn. In mijn mens-zijn 

ontstaat nu een ervaring van compleet zijn, heel-zijn. Dit duurt meestal maar kort. Deze momenten 

van waarnemen maken dat ik mij realiseer dat datgene waarvan ik denk dat het yoga is, geen 

yoga is. Yoga is niet ‘dit’ en niet ‘dat. Alles wat ervaren wordt als ‘dit’ of ‘dat’ is een ik-ervaring 

afgescheiden van al het andere. Wat ik waarneem als ‘dit’ of ‘dat’ in de verschillende lagen van 

mijn mens-zijn is enkel de perceptie vanuit mijn standpunt in mijn ik-ervaring. Mijn mind beschrijft dit 

als werkelijkheid. De yogafilosofie beschrijft dit als maya. En zo ik kan weer opnieuw beginnen. 

 

Wat is dan yoga? 

We kunnen yoga omschrijven als het aanschouwen en doorzien van de werkelijke aard van ons 

bestaan. Wanneer we lichaam, adem en mind uitlijnen met de dieper verborgen laag van onze 

wezenskern mag er inzicht ontstaan in wat yoga voor ieder van ons kan betekenen. Wanneer ik 

mij richt op mijn innerlijke kompas en het pad volg dat mijn zielsbestemming is, vaar ik een koers 

die de essentie van mijn bestaan uitdrukt. Door juist te handelen ondersteun ik de goede krachten 

in het ‘al dat is’ en geef ik vorm aan mijn bestaan. Ik zou kunnen zeggen dat de yogabeoefening 

mij de verantwoordelijkheid voor mijn eigen bestaan en het grotere geheel teruggeeft. Door 

mijzelf uit te lijnen mag er heling ontstaan in alle lagen van mijn menszijn. Hierdoor ontstaat inzicht 

in de aard van wat werkelijkheid is. Ik ontdek dat ik in mijn mens-zijn wel besta, maar wanneer de 

ik-ervaring losgelaten kan worden en ik mij bevrijd van het idee dat ik ‘ik’ ben en de ziel ‘mijn’ ziel 



is kan de getuige, het oneindige bewustzijn, Atman of het Zelf-zijn worden waargenomen. Er wordt 

gezegd en omschreven dat wanneer we hierin kunnen verblijven het lijden is opgelost en er enkel 

zuiver bewustzijn overblijft. De meesters zeggen: Ik ben Dat, Zuiver Bewustzijn, Atman is Brahman. 

 

Laten we aannemen dat de yogabeoefening een weg is die ons alle lagen van het mens-zijn laat 

ervaren en ons uiteindelijk bevrijdt van al onze bindingen met dat wat maya is. Door steeds 

opnieuw vanuit de ik-identificatie de weg naar binnen te gaan en onze lagen af te pellen leren 

we te doorzien dat wat we waarnemen enkel indrukken in de mind zijn. Wanneer we ons door alle 

lagen van het mens zijn heen bewegen ontstaat onderscheidingsvermogen over wat we wel en 

wat we niet zijn. De yogabeoefening is hiermee een prachtige methode tot zelfonderzoek 

geworden. In plaats van mij nu af te vragen wat yoga is, ben ik aangekomen bij de vraag: Wie 

ben ik? 

 

De waarnemer neemt waar wat zich in het moment aandient. Het is zich ervan bewust dat 

datgene wat zich aandient niet ik is maar een ervaring in de identificatie met het mens-zijn. De 

waarnemer is de wezenskern van het gehele Zijn, het Zelf. De bevrijding van de ik identificatie, het 

één-zijn dat Atman is Brahman uitdrukt, is de heelheid van het bestaan. Het is het uitgangspunt 

van al dat is, het punt van waaruit het leven is ontstaan en waar het leven in terug keert. Het is 

datgene dat er allang is maar dat enkel nog ervaren hoeft te worden. Het is het één-zijn dat niet-

twee is. De vraag ‘wie ben ik’ is een persoonlijke zoektocht op weg naar dit één-zijn, dit heel-zijn 

door alle lagen van ons mens-zijn heen.  

 

De vraag ‘Wie ben ik’ leidt tot andere vragen als: Wat in mij is afgescheiden? Wat in mij mag 

geheeld worden? Waar loopt het op dit moment in mijn leven niet zo lekker? Wat zit me dwars in 

mijn lijf, adem, gedachten en emoties? Wat maakt dat ik steeds de verbinding met de 

wezenskern verlies? Waar verlies ik mijzelf in lijden? 

Door mijzelf vragen te stellen om het geheel van mijn mens-zijn te doorgronden neem ik 

verantwoordelijkheid voor mijn bestaan en spreek ik direct tot het zelfhelende vermogen van de 

wezenskern. Om als mens in de ervaring van de waarnemer (of getuige of wezenskern) te komen 

is het nodig dat alle lagen van mijn menszijn geheeld worden.  

 

Wat is yoga? Wie ben ik? Wat in mij mag geheeld worden? Het zijn de vragen die ons het 

yogapad tonen. De antwoorden zijn niet onbelangrijk maar staan allang opgetekend in de 

verschillende boeken waarop ook onze leraren hun beoefening baseren. Om de antwoorden tot 

uitdrukking te brengen in onze persoonlijke mens-ervaring dient het proces dat yoga omhelst in 

iedere mens stap voor stap doorlopen te worden. 

 

Wat is yoga voor mij persoonlijk? Wie ben ik? Ik ben de mens die zo ontzettend hard mijn best doet 

om dit alles te doorgronden. Regelmatig geef ik het op, dan laat ik de boel de boel. Het is nogal 

een pretentieuze taak om de zuivere waarheid te willen ontdekken. Om net zo regelmatig toch 

weer voeding te geven aan het innerlijk verlangen de aard van het bestaan te doorzien. Ik keer 

terug naar de yogamat, het meditatiekussen, de literatuur en natuur. Ik vaar mijn innerlijke koers 

omdat er steeds opnieuw iets opduikt in mijn mens-zijn dat geheeld mag worden.  

 

Vele mensen hebben de weg naar de yogabeoefening inmiddels gevonden. Wat we zoeken is 

heling in alle lagen van ons mens-zijn. Wat het ons leert is bewust te zijn van ons handelen ten 

opzichte van onszelf en de wereld om ons heen. Misschien zeg ik iets geks, maar zo bekeken zou 

yoga wel eens de nieuwe therapievorm van de 21ste eeuw kunnen zijn.  

 


